REPORTAGE

s worden

er:

Bezoek

Nieske de Winter.

37

TUS=2018

~JULIFAUGUS

EI&BLOEI

GRO



Rondom de vijver een
border met onder meer
P lonarda, Verbena

tata, Veronicastrum

en Veronica.
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n Uithuizen ligt een lustoord van 5000 vierkante meter met
een gazon, vaste plantenborders, pergola’s begroeid met rozen
en clematis, een vijver, bijzondere bomen, een kabouterbos en
honderden kuipplanten en hangmanden. Wandel je er
doorheen, dan komt vanzelf de gedachte op: hoeveel twinmannen
zouden er wel niet aan te pas komen om dit te onderhouden?
Het antwoord is verrassend: "Niet één”, zegt Nieske de Winter. "Ik
doe alles zelf. Alleen als er gesnoeid moet worden, vraag ik mijn
zoons om te komen helpen. En gras maaien, ook dat doet een van
hen vaak.” Maar voor de rest? Het zaaien, stekken, planten,
bemesten, water geven, onkruid wieden, graskanten steken, bollen
planten, dahlia’s uit- en ingraven, borders vernieuwen, vijver
schoonmaken ... dat doet ze allemaal zelf. “Ik ben meer tuin-
vrouw dan huisvrouw. Ik ga liever zaaien dan ramen lappen.”
‘s Zomers staat ze om 5 uur op, voorziet de kuipplanten van water
en veegt het terras schoon. En dan, na het ontbijt en de bood-
schappen, gaat ze de win weer in tot half 10 ‘s avonds. Een
bezorgde vriendin wees haar er pasgeleden op dat het op haar
leeftijd ook wel wat minder kan. “Maar dat kan niet. De tuin moet
honderd procent zijn, met planten van topkwaliteit. Het gazon
moet gemaaid, de kantjes geknipt, de border schoon, dat is even
zo. De win is voor mij zelfs belangrijker dan het huis. Als mensen
vragen of ik nog wel tijd overhoud om mijn huis schoon te
houden, zeg ik altijd: in de winter maak ik drie keer per dag
schoon, dan hoeft het in de zomer niet.”

Trouwen met een tuinder .

Nieske de Winter heeft altijd planten om zich heen gehad. Haar
ouders hadden een kwekerij en toen ze trouwde, was het met een
tuinder. “Mijn man en ik zijn hier 54 jaar geleden komen wonen.
Hij teelde anjers, maar die leverden niet genoeg op. Daarom ben
ik de vakopleiding bloemsierkunst gaan doen in Eelde en hebben
we een bloemisterij gehad. Dat deden we erbij, bij de anjers. Ik
heb dus altijd in de bloemen gezeten.”

De ruimte achter hun huis bestond uit weiland met een kas erop.
Toen de kas 35 jaar geleden verdween, besloten ze op het vrijgeko-
men stuk een parkachtige, romantische tuin aan te leggen. “Mijn
man wilde een grote vijver en ik wilde borders en bomen”, vertelt
Nieske. Ze begonnen met de vijver, de uitgegraven grond werd
rondom de tuin neergelegd. Op die wal plantten ze bomen en
struiken, zodat de toekomstige tuin beschut zou zijn tegen zeewind.
Toen de vijver klaar was, begonnen ze met zaaien. “De eerste jaren
hebben we ieder voorjaar tussen de 70 en 80 soorten gezaaid om
een mix te krijgen. In Groei & Bloei lazen we dat je grote groepen
bij elkaar moet zetten om het rustig te houden. Maar dat vond ik
niks, want als zo'n groep akeleien is uitgebloeid heb je niks meer.”
Sowieso, zegt Nieske, doet ze alleen wat ze zelf mooi vindt, zonder
al te veel naar heersende meningen te luisteren. “Een grote hoge
plant met schwung zet ik rustig op de derde rij en niet helemaal
achterin, zoals in de boekjes staat. En verder werk ik heel erg op
kleur. Geen geel, oranje en rood, want dan gaat naar mijn mening
de harmonie er uit. Ik heb het liefst paars, lila en roze. In die

“Kleuren zijn de meeste planten verkrijgbaar en daar kun je de

mooiste mixen mee maken. Als een kleur tegenvalt, gaat-ie weg.
Die zet ik in een pot en een liefhebber kan ‘m meenemen.”

Op de schop
Sinds haar man is overleden doet Nieske alles alleen. De vier
borders, van elk zo'n tien meter lang, zijn haar favoriet. “Elk jaar »
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border schoon.
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gaat er een op de schop. Ik haal alle planten eruit en maak ze
schoon. De nieuwe planten die ik heb gezaaid en gekocht staan dan
al klaar. Omdat ik weef, moet ik wel meteen tien stuks van dezelfde
soort hebben,” Behalve borders wilde ze mooie, bijzondere bomen
in de win. Een groot aantal daarvan is inmiddels zo'n veertig jaar
oud. Als Nieske ze aanwijst, is het alsof ze oude vrienden aan me
voorstelt: “Kijk, dit is een Metasequoia, daar verderop staat er nog
een. De Liriodendron, Liquidambar en Ginkgo staan hier ook al veertig
jaar. En verder zijn er veel nieuwe bomen, zoals deze supermooie
Parrotia die nog maar dertig jaar oud is. De Cercidiphyllum wordt in
de herfst prachtig oranjegeel. En kijk eens wat een mooie bast de
Prunus serrula heeft.” Met even liefdevolle blik loopt ze door de
voortuin. In het voorjaar, vertelt ze, staat die vol met narcissen,
tulpen, kievitsbloemen en maartse violen. Half mei gaan de violen
eruit en zet e de gezaaide en gekochte eenjarigen erin, samen met
de dahlia’s (Dahlia ‘Fascination’) en de stekjes van Salvia ‘Amistad’
die de winter in de kas hebben doorgebracht. Daartussen staat de
Lindera, die zo mooi is dat Nieske er bijna niet over uitgepraat raakt. Zelf kijken

Tuin de Winter, Talmaweg
39, 9981 CW Uithusizen.
Open van mei t/m
september, dagelijks van
10 tot 17 uur. Groepen
op afspraak. Entree:

vrije gift. Meer info

waw tuindewinter.ril.
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Kabouterbos

Tussen mei en oktober mogen bezoekers vrij rondlopen in Tuin de
Winter, zoals Nieskes tuin heet. Het eerste wat ze bij binnenkomst
te zien krijgen is een kleurenspektakel van 150 bloeiende kuip-
planten, waaronder een koraalboom (Enthrina), siergembers
(Hedychium), begonia's, Metrosideros, Brugmansia, lochroma
cyaneum, Rehmannia elata, Tibouchina. En dan zijn er ook nog 75
fuchsia’s. “Mijn man hield van fuchsia’s en dan schaf je er een paar
aan. Dat worden er met de tijd steeds meer. Sommige zijn wel
dertig jaar oud. Er zijn ook nieuwe bijgekomen, want er gaat er wel
eens eentje dood.” Half mei mogen de potplanten naar buiten.
Nieske: “Ze krijgen elke dag water en elke veertien dagen mest, de
grote iedere week. De Brugmansia heeft soms wel 150 bloemen!”
Bezoekers die kinderen bij zich hebben, gaan naturlijk meteen
naar het kabouterbos, ooit begonnen als een grapje voor de ——
Kleindochter. “Als zij hier was en met onze hond om de twin heen
liep, zei ze altijd: 'k ga in opa's bos” Daarmee bedoelde ze de
bomen in de windsingel. Op een dag heb ik daar een kabouter en
een kip neergezet. Dat vond ze zo mooi, dat er steeds meer bij
kwamen. Zo is het kabouterbos ontstaan.”

Winter

Voor iemand die zo gepassioneerd met haar tuin bezig is, moeten
de wintermaanden een bezoeking zijn. Dat is ook zo, knikt
Nieske. “De winter kom ik moeilijk door. In oktober gaan de
kuipplanten naar binnen, dat doe ik met een steekkarretje. De
nieuwe bollen die ik in november heb besteld plant ik in potten.
En verder houd ik me bezig met het bestellen van zaden en bollen
en het op internet zoeken naar planten. Ik maak een lijst van wat
ik hebben wil en die stuur ik naar Jan Dijkstra van kwekerij Aan de
Dijk: kijk maar wat je hiervan hebt. En ik heb natuurlijk mijn kas.
Eind februari zaai ik de eenjarigen, dan staat de kas vol met potjes
zaailingen. En ik stek heel veel, die stekjes gaan ook de kas in. Ik
top de fuchsia’s. In het vroege voorjaar plant ik de nieuwe bollen.
Dat is mooi werk, als ik ermee bezig ben denk ik: 26 gaat het
worden, Ik maak hanging baskets met Verbena, Diascia en Surfinia.
En dan komt het moment dat de planten weer koemestkorrels en
water krijgen, en dan gaan we weer!”

De tuin is haar passie. Sterker nog: “Het is mijn levenswerk. Ooit
was hier iemand die zei: ‘Als het te veel wordt, dan doe je toch
gewoon een paar potten weg?' [k was verbaasd: ‘Maar jij doet je
kinderen toch ook niet weg?’, zei ik." %
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